
ORDE VAN DIENST 5
DE

 ZONDAG 40-DAGENTIJD,  3 APRIL 2022   
 
Welkom  
 
gemeente gaat staan 
 
Stilte 

 

Zingen antifoon 535f, zanggroep   
            intochtslied: Psalm 43: 1, allen 
            antifoon 535f, zanggroep 
            intochtslied: Psalm 43: 3, allen 
            antifoon 535f, zanggroep 
            

 
Bemoediging: 

V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer  
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:  Heer, laat ons zien hoe wij moeten leven, 
    wijs ons de goede weg.  
  Leer ons om trouw te zijn aan U, 
  zeg ons wat WIJ moeten doen. 
  Want U bent onze God,  
  U bent onze redder.  
  wij  hopen op uw hulp,  
  elke dag weer. 
A:  AMEN 

 
Zingen antifoon 535f, zanggroep 
            intochtslied: Psalm 43: 4, allen 
            antifoon 535f, zanggroep 
 
Gemeente gaat zitten  

  
Gebed voor de nood van de wereld, 3x zingen Lied 301c 
 
Zingen lied 301c 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 

  

V: De Heer zij met u. 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Moment voor de kinderen  

 

Projectlied 

 

https://youtu.be/oOfk1q2n14c 

 

 

 

Een slinger van verhalen 

projectlied Veertigdagentijd 2022  

Kind op Zondag 

 

Elke zondag: 

Een slinger van verhalen gaat 

als teken door de tijd, 

vertelt wat ons te wachten staat: 

dat God zijn volk bevrijdt. 

Refrein: 

Wij vieren een bijzonder feest, 

het leven wordt gevierd. 

En wie met ons verhalen leest 

ontdekt: dat feest is hier! 

 

https://youtu.be/oOfk1q2n14c


5. Zet nu je beste beentje voor. 

De Wijsheid spreekt ons aan, 

en wie haar wijze woorden hoort 

die weet waar hij moet gaan. 

Refrein 

 
 
 
Eerste Schriftlezing: Spreuken 1: 7a en 20 t/m 33 
 
Lied 846: 1 en 2 
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 15: 18 t/m 27 
 
Lied 502, Opwekking: “Jezus, ik wil heel dicht bij U komen”: 
 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, In uw nabijheid wil’k zijn.  
Zo dicht bij U voel’k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein. 
 
In de schuilplaats van de Allerhoogste blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, Uw troon is mijn toevlucht 
U bent mijn leven, mijn eer.  
 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, In uw nabijheid wil’k zijn.  
Zo dicht bij U voel’k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein. 
 
In de schuilplaats van de Allerhoogste blijf ik onder uw vleugels, o Heer.  
Uw schaduw beschermt mij, uw troon is mijn toevlucht.  
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
In de schuilplaats van de Allerhoogste blijf ik onder uw vleugels, o Heer.  
Uw schaduw beschermt mij, uw troon is mijn toevlucht.  
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
Verkondiging 
  
Orgelspel 

 

Lied 536: 1, 2, 3 en 4 
 
Kinderen komen uit de nevendienst en vertellen over het project 
 
GAVEN EN GEBEDEN 

 

GEBEDEN  
 
MOMENT VAN STILTE, 
 
Onze Vader (NBV) 
  
Inzameling der gaven digitaal 
 
Slotlied 538: 1, 2 en 3 

 

ZENDING EN ZEGEN, gezongen Amen 
 
Vervolg slotlied 538: 4 


